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Stille zaterdag. 8 April 2023. 

Stilte 

Woorden bij de Liturgische schikking 

Het witte kleed 

overschaduwt het zwarte 

en zeven kleine vlammetjes 

laten het dunner geworden  

ijs glinsteren. 

Koud, één voor één 

en ongeborgen 

zien wij voortijdig 

licht waarin zij staan. 

‘Uit liefde voor jou’ 

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die 

ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn 

aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert 

is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we 

ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag 

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten, 
Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken  
Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis  
Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren.  
Toen ik ziek was, zochten jullie mij op.  
Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.  

 
Mattheus 25:35-36 (Bijbel in Gewone Taal) 

 
lied 560: 1,2,3   
 

Gedicht van Menno van der Beek 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 
 

 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 
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Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 

om net te doen alsof het ding hem paste. 

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen: 

er valt nog zoveel van elkaar te leren 

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

En toen we later weer iets van hem hoorden 

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: 

dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.     

 

Lied 999: 1, 2 ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’ 

Voorzang door Els en Geert en refrein allen 

 

Eeuwige God, die aan de oorsprong staat van al het leven, 
U bent de vuurgloed van alles wat bestaat. 
Zegen het vuur als bron van warmte en vonken van hoop, 
waarin mensen de kracht tot leven vinden, 
en geef dat het licht de duisternis uit deze wereld mag verdrijven 
en zo een teken van vreugde en steun mag zijn. 
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Tijdens het binnendragen van de nieuwe paaskaars wordt het volgende lied 
gezongen totdat de kaars in de stander staat. 
 

 
 
 
Mag deze Paaskaars branden en zo licht geven, 
licht als op de eerste scheppingsdag, 
en meer nog: een zichtbaar teken van Hem, 
Jezus Christus, het Licht van de wereld, 
de eerste uit de doden, 
de levende Heer. 

 

Het witte kanselkleed wordt binnengebracht en opgehangen 
Daarna wordt het doopvont gevuld. 
Rondom het doopvont staan wij stil bij onze doop. 
 
Gedoopt zijn wij 
in Zijn dood 
en door het water van de doop heen 
ontvingen wij nieuw leven. 
 
We zijn in deze stille week 
met Hem meegegaan 
en Hij ging voor ons uit 
en door de dood heen, 
is Hij opgestaan! 
 
 
Wij gedenken Zijn nieuw verbond met ons 
en weten ons verbonden 
met Hem en met elkaar. 
 
Geloofsbelijdenis. 
 
Ik geloof dat wij op deze aarde zijn 
om iets moois, iets goeds  
van ons leven te maken. 
 
Ik geloof dat wij de verplichtingen hebben: 
iets moois van deze aarde te maken, 
speciaal ook voor anderen. 
 
Ik geloof, dat wij met volle teugen mogen genieten 
van alles wat deze aarde te bieden heeft, 
maar nooit ten koste van een ander. 
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Ik geloof dat wij naar de geest van Christus 
moeten leven en onze medemensen 
de hand moeten reiken, 
door met hen mee te leven, 
en hen begrip en liefde te tonen. 
 
Ik geloof, dat wij door zó te leven 
ons leven zin geven; en dan  
is het leven waard geleefd te worden. Amen. 
 
 
Het licht van de paarskaars wordt doorgegeven rondom het doopvont. 
 
Tijdens het doorgeven van het licht zingen we: ‘Licht, Licht, alles wordt licht’. 
Els en Geert de versen en de gemeente het refrein; 
 

 
 

 Weggesprongen uit het duister, 
sprankelend de jonge morgen. 
Helder nog de morgenster. 

 Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
 
 De Dageraad, zojuist geboren 

- dauw aan haar wimpers – 
staat stralend op aarde. 

 Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
 
 Dansend komt zij uit het oosten, 

-wieg en woonplaats van het licht – 

de zon in al haar luister. 

Zo komt de Wedergeborene, 

de Zon van het al, 

Die de dood overwon,  

het leven zijn plaats hergaf. 

     Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
    Overal licht, alles is licht geworden. 
 
 Zoals de jonge gouden Zon 

al het geschapene zijn vorm hergeeft,  
het water diepte, 
de hemel hoogte 
de einders verte, 
en alle vormen kleur, 
een kleed van kleur over de aarde, 

 Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
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 zo hergeeft de Opgestane 

Die de dood overwon, 
de Wedergeborene, 
het leven, het prachtige, 
kostbare leven 
aan alles en allen die, als Deze, 
een dood zijn doorgegaan. 

 Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
 
 De duizend doden in het leven, 

de angst daarvoor,  
ja, zelfs de dood aan het einde  
heeft aan verschrikking ingeboet.  

 Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  

     Overal licht, alles is licht geworden 
 

 
 
Zegen: 
 
Moge de Heer voor ons zijn 
een stem in ons hart 
die ons oproept om mens te zijn, 
vuur voor onze ziel om 
enthousiast te leven en te werken, 
wijsheid in onze geest om te kiezen voor het goede, 
maar ook, troost en moed in deze dagen. 
Sta op en ga op weg een nieuw begin tegemoet 
Met het stralend licht dat ons de weg wijst. 
Het licht dat alle duisternis verdrijft. 
Laat dit licht onverminderd schijnen. 
In de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We nemen het licht mee de wereld in. 
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Met het moderne ontwerp op de Paaskaars Vrede  
willen we de liefde en hoop van de bewoners van de vijf 
wereldcontinenten uitbeelden voor eeuwige vrede.  
Een thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is. 

 

 
 


